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1e lezing Apok.11, 19a; 12, 1 – 3-6a.10ab 
2e lezing 1 Kor. 15, 20 - 26 
Evangelie Lc. 1, 39 - 56 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
Dierbare broeders en zusters in onze verheerlijkte Moeder Maria, 
 
Sint Jan heeft een kosmisch visioen: een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met 
de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Misschien 
zelfs een hyper kosmisch visioen, meer dan kosmisch. Want heel het universum is als 
een sieraad voor Onze Lieve Vrouw geworden. Zij is dus hoger dan heel het 
universum, dan heel het heelal, want alles ligt onder haar voeten en alles draagt bij 
tot haar schoonheid, verheerlijkt haar schoonheid. En dat niet, omdat daar iets 
buitengewoon heroïsch gebeurt. Wij verheerlijken Maria zoals zij zichzelf heeft 
gezien: wij verheerlijken Maria omdat Hij die machtig is, wonderwerken aan haar heeft 
gedaan. Wij verheerlijken Gods werk in onze Moeder Maria. Gods werk in een kleine 
dienstmaagd, een nederig mens, onbekend, maar tegelijkertijd groter geworden dan 
alle anderen.  
 
God heeft het mensenhart zo groot geschapen, God heeft het mensenhart zo 
geschapen dat Hij Zijn eigen volheid in het hart van een mens kan leggen. Zo bid 
Paulus toch ook: dat u vervuld mag worden met heel de volheid van God. En dat is aan 
Maria gebeurd: heel de volheid van God. Niemand zo vol, onvoorwaardelijk restloos 
vol van God als Maria. En ook ons hart is daarvoor gemaakt.  
 
Maar dan komen wij bij het tweede teken. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, 
een grote vuurrode draak, zeven koppen, tien horens en op elke kop een diadeem, en dan 
begint er een groot gevecht. De draak is puur aards, aardse imposante realiteit 
waarvoor je terugschrikt, waarvoor je wegloopt. En die draak begint een strijd met 
de vrouw, met het plan wat God met haar en met ons allen heeft. Hij begint een strijd 
tegen ons. En wat doet die vrouw? Haar kind is al weggevoerd naar God en Zijn 
troon: Jezus zelf, haar eerstgeborene is al ingetreden in Gods heerlijkheid. De vrouw 
die tegelijkertijd nog steeds verheerlijkt is als een groot teken aan de hemel, die vlucht 
naar de woestijn met ons, zij vlucht naar de woestijn naar de plaats waar geen 
menselijke mogelijkheid tot overleven meer is. Maria vlucht naar de stilte, Maria 
vlucht naar het gebed, Maria vlucht met ons en voor ons naar een plaats waar wij 
leren te leven zoals zij. Mij geschiedde naar uw woord. Maria leert ons te leven in een 
plaats van liefdevolle totale overgave, leert ons leven in een plaats van wachten, 



geduldig zijn, totdat de storm is uitgewoed om ons dan mee te nemen naar de troon 
van God in de hemel.  
 
Dierbare broeders en zusters wij leven in deze tijd waarin God bezig is Zijn belofte 
aan ons te voltrekken, zoals Hij dat heeft gedaan aan Onze Lieve Vrouw, zoals we 
dat vandaag vieren. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zou komen wat door de 
Heer tot haar gezegd is en wat vandaag in haar hemelvaart vervuld wordt. Ook onze 
zaligheid zal het zijn als wij geloven, als wij ons toevertrouwen aan, als wij 
liefhebben dat de Vader, en ook dat de Moeder, Maria, ons bij de hand neemt en ons 
door deze woestijn heenleidt naar de troon van God in de hemel. Amen 


